Het personeel maakt het huis klaar voor vertrek. De DIENSTMEISJES brengen witte lakens en
spreiden ze uit over de meubels, de BUTLER brengt koffers naar beneden, de KOKKIN wast af,
MEVROUW FOSTER rent zenuwachtig heen en weer, enzovoort.

MEVR. FOSTER Walker, hoe laat is het?
WALKER Vijf over negen, mevrouw.

Ze gaan door met hun werkzaamheden.

MEVR. FOSTER Hoe laat is het?

WALKER Tien over negen, mevrouw.
MEVR. FOSTER Is de auto er al?

WALKER Jawel, mevrouw.

Hij staat voor.
Ik ga net de bagage inladen.

MEVR. FOSTER A Het is een uur rijden naar Idlewild.

MEVR. FOSTER B Mijn toestel vertrekt om elf uur.

MEVR. FOSTER C Ik moet er een halfuur van tevoren zijn,
vanwege de formaliteiten.

MEVR. FOSTER A Ik haal het niet.

MEVR. FOSTER B Ik haal het niet.

MEVR. FOSTER C Ik haal het niet.

MEVR. FOSTER Ik weet zeker dat ik het niet haal.

WALKER Volgens mij hebt u tijd genoeg, mevrouw.
Ik heb meneer Foster gewaarschuwd
dat u om kwart over negen weg moet.
Dat is pas over vijf minuten.

MEVR. FOSTER Ja, Walker, dat weet ik, dat weet ik.
Maar schiet je alsjeblieft op met de bagage?

WALKER bemoeit zich met de bagage. MEVROUW FOSTER loopt heen en weer.

MEVR. FOSTER A Dit vliegtuig,

MEVR. FOSTER B dit vliegtuig,

MEVR. FOSTER C mag ik niet missen.

MEVR. FOSTER Hoe laat is het, Walker?

WALKER Dertien over negen, mevrouw.
MEVR. FOSTER A Ik haal het niet.

MEVR. FOSTER B Ik haal het niet.

MEVR. FOSTER C Ik haal het niet.

MEVR. FOSTER Ik weet zeker dat ik het niet haal.
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Als ik dit vliegtuig mis.

Het mag niet.

Het mag echt niet.

Waarom staat meneer Foster er toch op

dat hij mee gaat naar het vliegveld?
Waarom staat meneer Foster er toch op

dat hij me uitgeleide doet?

0O, ik wou dat hij opschoot.

Hoe laat is het?

Achttien over negen, mevrouw.

Nu mis ik het zeker!

Lieve God, ik mis het vast.

Ik weet zeker,

Ik weet zeker,

Ik weet zeker,

dat ik het niet haal!

U haalt het nog wel, mevrouw.

En ik had me er zo op verheugd.

Eindelijk mijn dochter weer te zien.

Na al die jaren.

En de kleinkinderen.

Oh, om hun lieve gezichtjes te aanschouwen.
Konden we maar voorgoed in Parijs gaan wonen.
Maar daar zou meneer Foster nooit in toestemmen.
Het is al een wonder

dat hij me voor zes weken laat gaan.

Hoe laat is het?

Tweeéntwintig minuten over, mevrouw.



