
JAN-JAAP Wie wil er alvast een boterham met pindakaas? 

GUUS  Ik! 

FROUKJE Ze komt zo. 

JAN-JAAP Ik heb honger. 

FROUKJE Ze komt zo. 

GUUS  En als ze niet komt? 

FROUKJE We wachten. 

JAN-JAAP Hoe lang? 

FROUKJE Tot ze er is. 

GUUS  En als het nog heel lang duurt? 

  Zo lang dat wij botjes zijn geworden? 

FROUKJE Doe niet zo kinderachtig. 

  Ze heeft het gewoon druk. 

  Ze komt zo. 

JAN-JAAP Ze heeft het niet druk. 

Ze zit in het casino. 

GUUS  Het casino? 

JAN-JAAP Ofzoiets. 

FROUKJE Wat weet jij daar nou van? 

JAN-JAAP Ze zit in het casino met die vent. 

FROUKJE Welke vent? 

JAN-JAAP Die ene. 

  Die enge. 

  Met dat vette haar. 

GUUS  Meneer Tahiri? 

JAN-JAAP Die ja. 

FROUKJE Hoe weet jij dat? 

JAN-JAAP Ze heeft vanochtend haar rode schoenen aangetrokken. 

FROUKJE Nou en? 

JAN-JAAP Daar gaat hij van kwijlen. 

GUUS  Gedver. 

FROUKJE Doe normaal. 

  Ze is aan het werk. 

  Ze moest extra kamers doen ofzo. 

  Of er is file.  

 

JAN-JAAP staat op. 

 

FROUKJE Wat ga je doen? 

 

JAN-JAAP zet een pot pindakaas en een zak met brood op tafel. 



FROUKJE Dat kan je niet maken. 

  Straks heb je weer ruzie. 

JAN-JAAP Ik heb honger. 

GUUS  Ik ook. 

JAN-JAAP En Guus ook. 

FROUKJE Mamma komt zo thuis met het avondeten 

  en dan lust je het niet meer. 

JAN-JAAP Alweer patat. 

GUUS  Of pizza. 

FROUKJE Misschien is het deze keer wel Chinees. 

  Of Thais. 

  Of Indonesisch. 

GUUS  Is dat met die sliertjes? 

FROUKJE Ja. 

GUUS  Bah. 

 

GUUS krijgt een boterham van JAN-JAAP. 

 

JAN-JAAP  (tegen FROUKJE) Ik denk dat het weer mis is. 

  Ze deed raar vanochtend. 

  Ik denk dat ze morgen pas terug komt. 

  Of volgende week. 

  Dan heeft ze veren in haar haar en schmink op haar gezicht, 

  en doet ze of ze ons niet meer herkent.  

FROUKJE Stel je niet aan. 

Je lijkt Guus wel. 

JAN-JAAP Zo’n rare gedachte is dat toch niet? 

FROUKJE Ik vind het vrij absurd. 

JAN-JAAP Of ze komt binnen en heeft opeens een geit gekocht voor op het balkon. 

  Of een chihuahua. 

FROUKJE Ja. 

  Nou. 

  Dat overleven we wel.    

JAN-JAAP Of ze heeft bedacht dat alle muren blauw moeten. 

  Omdat dat een geruststellende kleur is. 

Dan is ze nu verf kopen in plaats van avondeten. 

FROUKJE Ik bel haar nog wel een keer. 

 

FROUKJE pakt haar telefoon. 

 

JAN-JAAP (tegen FROUKJE) Wat als het weer fout is? 



  Wat dan? 

FROUKJE Gewoon.  

Hetzelfde. 

 

De bel gaat. Ze schrikken en zijn stil. Dan wil GUUS de deur open gaan doen. 

 

JAN-JAAP Niet doen. 

GUUS  Wat? 

JAN-JAAP De deur. 

  Niet open doen. 

GUUS  Maar er staat iemand voor. 

FROUKJE Lekker laten staan. 

GUUS  Misschien is het mamma. 

JAN-JAAP Het is mamma niet. 

GUUS  Misschien is ze haar sleutel kwijt. 

FROUKJE Dat zou natuurlijk kunnen. 

 

Er wordt nog een keer aangebeld. 

 

JAN-JAAP Het is de politie. 

GUUS  Politie? 

FROUKJE Verstop je. 

 

Ze verstoppen zich. 

 

GUUS  Komen ze ons halen? 

JAN-JAAP Sst. 

GUUS  Moeten we hier de hele tijd blijven zitten? 

FROUKJE Tot ze weg zijn. 

GUUS  Hoe lang duurt dat? 

JAN-JAAP Stil! 

 

Het is even stil. 

 

GUUS  Ik moet plassen. 

FROUKJE Jan, ga eens stiekem kijken. 


