De snackbar van Tanja, laat in de avond. Her en der hangen GASTEN. TANJA staat achter de
toonbank. Er klinkt muziek.

SANDRA is in slaap gevallen. NICO kijkt naar haar.

NICO
Het lijkt wel of ze dood is.

ledereen kijkt. JEF geeft haar een por. Er gebeurt niks.

JEF
Ze is dood.

SANDRA
Laat me met rust.

TANIJA
Laat haar met rust.

JEF
Wat hoor ik toch?

NICO
Takkeweer.

Donder klinkt.

JEF
Wat een ellende.

SANDRA
Was ik maar thuis, lekker bij de verwarming.

FERRY
Neem anders nog een kroket.

SANDRA
Ga weg met je kroket.



JEF
Waar kom je vandaan?

SANDRA
Holwerd.

JEF
Waar?

SANDRA wijst naar boven, om het noorden aan te geven.

JEF
Dan ben je ver van huis.
Alles op de fiets?

SANDRA
Ik ben onderweg naar de bergen.

JEF
Wat voor bergen?

FERRY
Ben je ooit in de bergen geweest?

SANDRA
Zo vaak.

FERRY
De moeite waard?

BEREND
(tegen TANJA) Ik vraag het nog één keer.
Eén klein glaasje.

FERRY

Het moet daar mooi zijn.

Natuur.

Bomen enzo.

Ik ben een keer in Limburg geweest, dus ik kan het weten.



