Scene 12 — De rechtszaak

De rechtbank. Een bankje wordt neergezet. Een ADVOCAAT komt op en gaat op het bankje
zitten. Een aantal INTELLECTUELEN neemt plaats aan de zijkanten. De VOS wordt binnen geleid
door twee WACHTERS die hem stevig vasthouden en hem op de bank neerzetten. De drie
RECHTERS, de OFFICIER en de GRIFFIER komen binnen. ledereen staat op.
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Wij zijn bijeen

voor de zaak “de vos”.

De vos wordt bijgestaan door advocaat meester Rosseel.
Alle slachtoffers in deze zaak zijn aanweazig.
Mevrouw de officier, we geven u het woord.
De vos heeft zich schuldig gemaakt aan
diefstal.

Diefstal!

Oplichting.

Oplichting!

En moord.

Moord!

Wat heeft u daar op te zeggen,

vOs?

Ik ben onschuldig.

Ohhh!

Mijn cliént is onschuldig.

Hij is gewoon erg slim.

Dat is toch geen misdaad?

Geen misdaad?!

Als er iemand schuldig is,

dan zijn dat de zogenaamde slachtoffers zelf!
Hun misdaad is hun domheid.

Ohhh!

Alle INTELLECTUELEN roepen verontwaardigd door elkaar. De GRIFFIER doet enorm zijn best
om alles op te schrijven en valt om.
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De Vos —Iris Stam

Orde!

Orde!

Wij hebben genoeg gehoord.

We zijn tot een beslissing gekomen.
De verdachte wordt veroordeeld

tot een eeuwigheid in het schandblok.
Morgenochtend bij zonsopgang.



INTELLECTUELEN (juichend) Gerechtigheid!
VoS Nee!

Nee!

Ik ben onschuldig!

Ik ben onschuldig!

De VOS wordt door de WACHTERS opgetild en meegenomen.

De Vos —Iris Stam



